is.” Kolossenzen 2:16-17. Schad

“Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. ... Dit was
een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd ... .“ Hebreeén 9:1,9. Zinnebeeld: gelijkenis, afbeelding.

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een nieuwe maan of sabbat,
dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest,

terwijl de werkelijkheid (het lichaam) van Christus
uw: donkerheid.

Nieuwe Testament
Werkelijkheid (lichaam)

Gods volk

Enkel door geloof in het evangelie (Galaten 3:16-27)

Besnijdenis

Hart, zowel man als vrouw (Romeinen 2:28;
Kolossenzen 2:11-12; Galaten 3:27-28)

Geboden

Wet van Christus is anders (Johannes 1:17; Galaten
6:2)

Geen gerechtigheid meer door gehoorzamen wet
van Mozes (Galaten 5:1-4)

Beloofde land

Nieuwe Jeruzalem (2 Petrus 3:13; Hebreeén 12:22-
23)

Tabernakel

Niet van deze schepping en niet met handen
gemaakt — geestelijk (Hebreeén 9:11)
Hemelse tabernakel (Hebreeén 8:5)

De ware /echte dingen (Hebreeén 9:24)

Heiligdom

Besprenging met betere offerande — bloed van
Christus (Hebreeén 9:23)
Christus in de hemel zelf (Hebreeén 9:25)

Eénmaal Zichzelf geofferd (Hebreeén 9:26)

Lam

Christus is het Lam (1 Korintiérs 5:7), christenen
offeren zichzelf (Romeinen 12:1)

Reukwerk

De gebeden van de heiligen (Openbaringen 5:8)

Sabbat

Eeuwige rust in de hemel (Hebreeén 4:1-11)

Kandelaren

De gemeenten zijn de kandelaren (Openbaringen
1:20)

Heilig water

Afwassing van zonden in doop (Handelingen 22:16)

Tienden

Vrijwillige gaven (2 Korintiérs 9:7)

Hogepriester

Jezus, hogepriester in de hemel (Hebreeén 8:1-2)
Verandering priesterschap betekent verandering wet
(Hebreeén 7:12)

Jezus, hogepriester naar ordening Melchisedek
(Hebreeén 7:1-11)

Priesters

Alle christenen (1 Petrus 2:9; Openbaringen 1:6;
5:10)

Priesterkleren

Goede daden van christenen (Openbaringen 19:8)

Tempel

Lichamen zijn tempel (1 Korintiérs 6:19)

Muziek
instrumenten

Zingend en psalmend de Here in uw hart (Efeziérs
5:19; Kolossenzen 3:16; Romeinen 15:8-9; Hebreeén
2:11-12)

Gods Woord

Niets toevoegen (Openbaringen 22:18-19)
Geen menselijke tradities (Markus 7:12-13)
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