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Het huwelijk van de man en zijn vrouw 

 

 
Veel vrouwen herkennen het gedrag van Nabal in hun man (1 Samuel 25:1-44).  

Hij was hard en ruw in zijn optreden terwijl zijn vrouw Abigaïl een goed verstand had (vs 3). Hij was wreed, streng, 

moeilijk en onverbiddelijk. Hij was een man die zich gedroeg als een koning en die alcohol dronk om vrolijk te zijn( vs 

36). Wanneer hij werd opgeroepen om redelijk te zijn, verstokte zijn hart in zijn binnenste  en werd hij als een steen (vs 

37). 

 

Het is waar dat veel mannen zich gedragen op een onwaardige wijze. 

 

Wat de vrouw van zo een man ook doet, hij behandelt haar als vuil, is ongevoelig voor haar noden en maakt geen tijd 

om naar haar te luisteren. De vrouw hoort er enkel bij om het huishouden te doen en om de sexuele begeerten te 

vervullen. Dit is het soort man dat zijn bezittingen, vrienden en werk belangrijker vindt dan zijn vrouw. 

 

Veel mannen herkennen het gedrag van Mikal in hun vrouw (2 Samuel 6:16). Zij verachtte David in haar hart 

(waardeloos achten). Dit is het soort vrouw waarvan Salomon zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met 

een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning” Spreuken 21:9 (schreeuwerig, spreken om ruzie te maken, 

ergerlijk gedragen). En “Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw” Spreuken 

21:19 

 

Het is waar dat veel vrouwen zich gedragen op een onwaardige wijze. 

 

Wat de man van zo een vrouw ook doet, zij zal nooit geen respect voor hem opbrengen. Zij zal blijven ruzie zoeken en 

de relatie met haar man blijven domineren om haar zin te krijgen. Ze luistert niet naar haar man wanneer hij haar tot 

rede probeert te brengen en beschouwt hem als een nietsnut. Dit is het soort vrouw dat in de belangstelling wil staan en 

haar zelf verworven recht zal laten gelden. 

 

Het huwelijk, een instelling Gods 

 

(Opmerking: de dingen die ik nu schrijf zijn van toepassing op een man en een vrouw die met elkaar mogen gehuwd 

zijn. Echtbrekers kunnen ook gehuwd zijn, maar leven in zonde – vgl Markus 10:11-12; Maleachi 2:14). 

 

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” Genesis 1:27. 

God schiep een man en een vrouw. Elkeen heeft een verschillende rol te vervullen, elkeen heeft verschillende noden. In 

welke geslacht je bent geboren, zal bepalen wat jouw rol zal zijn in een huwelijk. Genesis 2:15-25 – aanhangen is 

vastlijmen, één geheel worden. 

 

Hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen, en hij is verdeeld (1 Korintiërs 

7:33). 

Behagen: plezieren, bekoren, welgevallig zijn 

Hij is verdeeld in zijn toewijding omdat hij: 

- de Here behoort te dienen 

- voor zijn eigen ziel behoort te zorgen 

- zijn eigen belang moet wijken voor dat van zijn gezin 

- hij verplicht is zijn vrouw te behagen 

- zijn kinderen behoort op te voeden 

- hij moet zorgen voor eten, kleding en onderdak 

 

Zij die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen (1 Korintiërs 7:34) 

- zij behoort haar man te behagen 

Oude vrouwen moeten “de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd (verstanding, 

zelfbeheerst), kuis (eerbied opwekkend), huishoudelijk (thuisblijvend en zorgen voor het huishouden), goed (van goede 

aard, aangenaam) en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde” Titus 2:4-5. 

 

Onze maatschappij predikt gelijkheid tussen man en vrouw, we zien vrouwen de rol van de man overnemen en 

andersom.  

 

God zegt iets anders “Het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is 

God” 1 Korintiërs 11:3. 
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Hoofd: zij die verantwoordelijk zijn, zij die het lichaam sturen - vb Silvy hoofdpijn 

Het voorbeeld van Christus: “Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, 

maar wat Gij wilt” Markus 14:36. 

- Christus onderwierp Zich volkomen aan zijn Vader 

- Hij gaf Hem het beslissingsrecht 

- Hij vertrouwde op Zijn leiding en bescherming 

- zelfs al betekende dat om daardoor te lijden 

 

Onderlinge relatie in het huwelijk (Efeziërs 5:22-33) 
 

Vrouwen 

“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,” (22) “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals 

Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt” (23) “Welnu, gelijk de gemeente 

onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” (24) 

 

Hoe ver gaat onderdanigheid? 

 

Onderdanig: zichzelf onder gehoorzaamheid brengen 

Vgl christen onderdanig aan overheid /slaaf onderdanig aan meester 

1 Petrus 2:13-25/ Handelingen 5:29 – niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde (vals, listig, slecht, 

oneerlijk, onrechtvaardig, nors, weerspannig). “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien 

sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, 

doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” 1 Petrus 3:1-2. 

 

Het hebben van een slechte, goddeloze man ontslaat u niet van uw door God gegeven verantwoordelijkheid om 

onderdanig te zijn aan uw man en om hem te eren en te gehoorzamen. 
 

Mannen 

“Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, (25) 

om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord” (26) “en zo zelf de gemeente voor Zich te 

plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet” (27) “Zo zijn [ook] de 

mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief” 

(28) “want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, (29) 

omdat wij leden zijn van zijn lichaam” (30) 

 

Hoe ver gaat hoofdschap? 

 

Denk aan wat Christus heeft gedaan voor Zijn gemeente 

1. Hij heeft Zijn gemeente liefgehad, Zichzelf voor haar overgegeven en Hij houdt Zijn lichaam in stand. 

2. Nog voordat de gemeente haarzelf aan Hem onderwierpen liet Hij zijn liefde voor haar zien door woorden en daden 

3. Hij offerde Zijn leven voor de gemeente, liet Zijn bloed vloeien 

4. Hij voedt en koestert de gemeente (voorzien in de noden om te helpen groeien/ geven van warmte, liefde, begrip en 

bescherming – vgl Efeziërs 4:15-16). 

5. Om de gemeente bijzonder te maken, een uitverkoren volk 

 

Een man moet zijn vrouw daarom waardevol inschatten: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als 

met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw 

gebeden niet belemmerd worden” 1 Petrus 3:7. Het is niet voor niets dat er staat geschreven “Mannen, hebt uw vrouw 

lief en weest niet ruw tegen haar” Kolossensen 3:19. 

 

Het hebben van een slechte, goddeloze vrouw ontslaat u niet van uw door God gegeven verantwoordelijkheid om 

het hoofd te zijn van uw vrouw en om haar lief te hebben zoals Christus Zijn gemeente liefheeft. 
 

“Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees 

zijn” (31) “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente” (32) “Intussen ook gij, 

laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man” (33). 

 

Maak niet de denkfout zoals zovelen dat een man het respect maar eerst moet verdienen 

en dat vrouw de liefde maar eerst moet verdienen. 
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Wat betekent dit voor ons? 
 

Iemand heeft de vergelijking gemaakt met voedsel en water. We kunnen langer leven zonder voedsel dan zonder water. 

Voor de man is liefde het voedsel en respect het water. Voor de vrouw is respect het voedsel en liefde het water. 

 

Wat heeft hij (het meeste) nodig? 
Een man heeft respect nodig en zonder respect zal een man reageren. Hoe? Hij zal zich terugtrekken en stil worden, hij 

zal niet reageren omdat dit eerbaar is voor hem om dit te doen, hij wil het niet laten escaleren. Maar wanneer een vrouw 

ziet dat haar man zich terugtrekt dan ervaart zij dat nog meer als een gebrek aan liefde. Zij zal hem dan nog meer 

bekritiseren en laten merken over hoe liefdeloos hij wel niet is en de man trekt dan een muur op. 

Het wel of niet krijgen van respect doet iets met de ziel van een man. Vrouwen, wees voorzichtig hoe je jezelf 

presenteert aan je man. Wat voor jou het meest liefdevolle is om te doen, is voor hem niet altijd het meest respectvolle 

om te krijgen. 

 

Wat heeft zij (het meeste) nodig? 
Een vrouw heeft liefde nodig en zonder liefde zal een vrouw reageren. Hoe? Zij zal haar frustratie uiten door hem uit te 

leggen waarom zij zich zo voelt en wat precies de redenen zijn omdat ze zich graag geliefd wil voelen. Maar wanneer 

een man hoort dat zijn vrouw kritiek heeft dan ervaart hij dat als gebrek aan respect. Hij keert in zichzelf om na te 

denken over hoe hij hiermee moet omgaan. Hoe meer zij hem bekritiseert, hoe minder respectvol hij haar acht. 

 

Het wel of niet krijgen van liefde doet iets met de ziel van een vrouw. Mannen, wees voorzichtig hoe je jezelf presenteert 

aan je vrouw. Wat voor jou het meest respectvolle is om te doen, is voor haar niet altijd het meest liefdevolle om te 

krijgen. 

 

Wanneer deze cirkel niet wordt doorbroken, dan eindigt dit meestal in echtscheiding!!! 

 

Conclusie 

Mannen, denk na voordat je tegen je vrouw dat ze zaagt en geen respect voor jou heeft. Vrouwen, denk na voordat je 

tegen je man zegt dat hij ongevoelig en liefdeloos is. 

 

Laat je leiden door deze goddelijke principes: 

- respecteer je door God gegeven rol in het huwelijk 

- geef elkaar ruimte om te groeien en om fouten te maken 

- laat het belang van de andere belangrijker zijn dan je eigen belang 

- vergeef elkaar 

- praat over je noden en luister naar elkaar 

- eer hem 

- heb haar lief 

 

Jakobus 3:13-18. 

 

 

 

 

 


